The making of...
wijk De Sprengen

Van ruige vrijbuitersbuurt naar prettige woonwijk

Onze wijk gaat al een aardige tijd mee.

Wat is hier zoal gebeurd, door de eeuwen

heen? Wie woonden er voor ons op deze

grond en wat deden zij voor de kost? Een

kleine geschiedenis van Apeldoorn met
onze mooie wijk als middelpunt.

Tot 1700

Geschiedschrijvers beschrijven de Veluwe

vaak als een ‘woest en bijster land’. On-
herbergzaam gebied dus, waarin dichte
bossen worden afgewisseld door grote
heidevelden. Niet een plek waar je je
hond gezellig uitlaat. In het midden van
die woestenij lag een klein ‘heidedorp’
met de naam Apeldoorn. Deze naam
komt al voor vanaf het jaar 792. Hier
woonden vooral landbouwers, keuter-
boeren die van hun eigen grond en
dieren leefden.

1700-1875 Ontstaan van een agrarisch-
industrieel dorp

Het water uit de vele sprengen in en
rond het dorp wordt ontdekt als kracht-
bron voor industrie. In 1736 stonden in
Apeldoorn al 31 papiermolens. Vanaf
ongeveer 1825 kwam de groei van
Apeldoorn op gang door de aanleg van
het Apeldoorns kanaal. De aansluiting
op het landelijk spoorwegennet in 1876
geeft opnieuw een boost. Het inwoner-
aantal loopt vanaf 1850 snel op, net als
het levenspeil. De papierindustrie, en la-
ter de wasserij-industrie, trok veel men-
sen uit de noordelijke provincies aan.

1875 - 1950 Nieuwe gebieden

De bossen en heidegebieden rondom
Apeldoorn komen in trek. Niet van-
wege de mooie natuur maar door de
mogelijkheid die ze bieden om geld te
verdienen. Steeds meer bos en heide
rondom het dorp worden ontgonnen

tot bouwland of worden gebruikt voor
bosbouw. Dit proces van ontginning gaat
in stapjes en duurt decennia. Tot 1896
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Pasteltekening 1881 Nieuwe Enk tussen Jachtlaan
en Koning Lodewijklaan

was bijvoorbeeld de begraafplaats aan
de Soerenseweg nog een heideveld, dat
bekend stond onder de naam ‘Hoegens-
veld’. Elk jaar stookten de bewoners hier
hun paasvuren - vast ook toen al geen
kleintjes. Het is in een tijd dat de enken
ontstaan. Een enk is het ontgonnen
heideveld, waarvan de boeren de grond
bewerken.

Voorloper van onze wijk: De Nieuwe Enk
Onze wijk begint zich langzaam af te
tekenen. Eerst ontstaat de Apeldoornse
Enk, ook wel Oude Enk genoemd. Dit is
het gebied tussen de Sprengenweg en
Asselsestraat, bekeken vanuit wat nu

de stad is. Gaandeweg ontstaat boven
deze enk een andere enk. Die krijgt de
toepasselijke naam Nieuwe Enk, en het
is dit gebied dat ongeveer de grenzen
heeft van onze huidige wijk: Sprengen-
weg, Schuttersweg, Jachtlaan en Koning
Lodewijklaan. Vanaf 1800 worden er links
en rechts huizen gebouwd op de Nieuwe
Enk. Dat gaat zonder enig plan, meestal
komen ze te staan langs de oude be-
staande veldwegen en op open stukken
grond.
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Voormalig huisje uit de Nieuwe Enk met strodak

De bewoners: eersteklas vrijbuiters

Onze voorlopers in deze buurt waren niet
bepaald fijnbesnaarde types. Zeker rond
de huidige Diamantbuurt hadden ze een
beruchte naam. Vaak waren ze dagloners
in eenvoudige huisjes, die voor landeige-
naren een nieuw stuk land ontgonnen.
0ok mensen die met rust gelaten wilden
worden trokken deze kant op: ketellap-
pers, vilders, stropers en bezembinders,
vaak categorie ‘ruwe bolster, blanke pit’.
Het heuvelachtige heidegebied van de
Sprengen had ook aantrekkingskracht

op kunstenaars. Samen vormden ze een
armoedige gemeenschap, wars van maat-
schappelijke regels of het gezag, maar



met sterke onderlinge sociale banden.
Zij leefden van de handel en van wat de
tuin en een paar geiten opleverden.

1910-1930 Steeds meer huizen in de wijk
In 1923 waren er grootse plannen voor
een gerichte ontwikkeling van Apeldoorn.
Zo was er onder meer het plan om de
Koning Lodewijklaan vanaf het paleis Het
Loo door te trekken naar de Arnhem-
seweg. Het idee was om er een mooie
centrale laan van te maken. Die is er
dus nooit gekomen. Wel werd tussen
1910 en 1930 het gebied snel verkaveld
en bebouwd met kleinere villa’s voor de
rijkeren. In de jaren 1920-1930 breidden
de bouwwoede zich verder uit tussen

de Sprengenweg en Asselsestraat, en
richting de Jachtlaan.

Vanaf 1965: de vooruitgang

In 1965 bereikte de vooruitgang ook de
Nieuwe Enk, nog steeds bekend als een
buurt van eigenheimers en paradijsvo-
gels. De eenvoudige ‘enkhuisjes’ en zelf-

gebouwde hutjes moesten eraan geloven.

Er kwam nieuwbouw, met echte straten
die mooie namen droegen (zoals van
edelstenen). De Nieuwe Enk werd binnen
een paar jaar verleden tijd, inclusief haar
karakteristieke bedrijfjes als:

e Buurtcafé Beeltje (hoek Soerenseweg -
Koning Lodewijklaan)

e Banketbakker Van Grijn, later bakkerij
Oostenrijk: tegenover café Beeltje, op
de andere hoek

e Jamin-winkeltje op de Soerenseweg

e Fietsenmaker Damsté op de hoek
Soerenseweg/Badhuisweg.

Buurtcafé Beeltje 1969

Is dan alles weg uit de tijd van de Nieu-
we Enk? Nee: we hebben nog altijd de
Midden-Enkweg, het spoorweghuisje uit
1898 op de hoek Soerenseweg - Koning Lo-
dewijklaan en enkele huisjes in de buurt
van de Hegge en Marsweg. Deze laatste
getuigen van een voorbije tijd groeten u!

Het spoorweghuisje op de Soerenseweg Koning Lodewijklaan 2022

Floor de Gruwel

Wijkbewoner Floor de Gruwel -hij heette in werkelijkheid Floor de Beer- leefde
van 1859 tot 1937. Hij was een handelaar in lompen en oude metalen die vaak
met zijn hondenkar erop uittrok. Zijn bijnaam had hij te danken aan schelden-
de kwajongens die toch ook wel bang voor hem waren.

Floor was een kleurrijk figuur waarover vele verhalen de ronde deden. Zo

reed hij een keer met zijn hondenkar op een smalle zandweg. Een rijtuig met
paarden kwam hem achterop. Dit bleek van koning Willem Ill te zijn en de
koetsier wilde Floor met zijn hondenkar inhalen. Maar Floor weigerde aan de
kant te gaan en riep als pesterij naar de koetsier dat hij wel zou aankondigen
dat de koning eraan kwam. De boze koetsier moest achter Floor blijven rijden
terwijl die tegen elke voorbijganger riep: “Opzij, opzij, de koning komt eraan!”.
De volgende dag moest Floor op het matje komen bij de koning. Naast een
uitbrander kreeg hij toch ook wat geld van de koning, die de humor van de
situatie wel inzag.

Dit verhaal is opgetekend door Ton Steeman (1928-2016), een wijkbewoner van
onze wijk. Ton heeft vele verhalen geschreven uit het verleden van Apeldoorn
in het boek ‘Apeldoorn voorbij..”. Hij maakte ook deel uit van de redactie-
commissie van het ‘Jubileumboek 2013’ van De Sprengen. Verschillende keren
probeerde hij een standbeeld van Floor de Gruwel in de wijk te realiseren,
zonder succes.

Bronnen:

e ‘Ach lieve tijd’

e ‘Apeldoorn voorbij’ Ton Steeman

e ‘Oud Apeldoorn in woord en beeld’,
H.C.J. te Loo

e Foto’s Coda
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