Berg en Bos(ch)weg

De historie van een straatnaam

Dat de verhalen voor dit Wijknieuws
soms gewoon op straat te vinden zijn
bleek onlangs weer eens toen onze voor-
zitter op de hoek van de nieuwe Berg en
Boschweg (Julianakwartier) en de Koning
Lodewijklaan een praatje maakte met
een dame die hij daar aantrof.

Zij bleek Rianne Oude Nijeweme te he-
ten. Ze vertelde, dat ze was geboren en
opgegroeid op de plek waar we stonden.
Haar vader dreef een kruidenierszaak op
de plaats waar nu een mooie, nieuwe
vrijstaande woning is gebouwd. Ze woon-
den met het gezin achter de winkel. Zij
was de oudste van drie dochters.

Zij vertelde hoe ze op straat speelden en
daarbij altijd rekening moesten houden
met de frequent passerende treinen

van de Koningslijn. En hoe ze de hoge

zusterflat hadden zien bouwen waardoor

de doorgaande functie van de Berg en
Bosweg was komen te vervallen. Haar
jongere zus Yvonne had daarover al eens
een stukje geschreven in het blad van
de Vereniging Oud Apeldoorn. Dat stukje
hebben we hieronder afgedrukt.

Rianne zei ook nog dat de straat in haar
tijd Berg en Bosweg heette. Zonder ch dus.
Over die schrijfwijze valt van alles te
zeggen. Onze mede-wijkbewoner René de
Cocq heeft dat gedaan in het boekwerk-
je, dat we indertijd hebben uitgegeven
ter gelegenheid van het 25-jarige jubi-
leum van onze wijkraad. Ook dat stukje
kunt u hieronder nog eens lezen.

Artikel van Yvonne in Qud Apeldoorn
Actueel

Van familie Rreeg ik het tijdschrift Oud
Apeldoorn Actueel (juni 2016) opgestuurd
met daarin een artikel over de Berg en
Bosweg. Een verhaal, waarin onder andere
Rruidenier Oude Nijeweme ter sprake komt.
Mijn vader. Allerlei herinneringen kwamen
op dat moment bij mij naar boven. Ik vond
het leuk om deze op papier te zetten en te
delen met de lezers van dit blad.

Mijn ouders komen allebei uit De Lutte,
een dorp in Twente aan de Duitse grens.

Mijn grootvader van vaders kant had
daar een Rruidenierswinkel, die inmid-
dels door een broer van mijn vader werd
gerund. Mijn ouders hebben toen, begin
jaren 50, de Rruidenierswinkel op de Berg
en Bosweg 18 (hoek Koning Lodewijklaan)
in Apeldoorn overgenomen van de familie
Blauw (of Blaauw).

Ongetrouwd

Ze waren toen nog niet getrouwd en om-
dat het in die tijd niet geoorloofd was om
dan onder één dak te slapen sliep mijn
moeder bij de buren. Het water, waar ze
zich ‘s morgens mee Ron wassen, stond
Rlaar in een emmer. Maar in de Roude
maanden moest ze, voordat ze zich kon
wassen, eerst het ijs aan de Rant schui-
ven. In 1953 zijn ze getrouwd en in zeven
jaar tijd werden er drie dochtertjes ge-
boren. Mijn vader was meestal onderweg
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om de Rlanten de bestelde boodschappen
te bezorgen en mijn moeder stond in de
winkel, met een winkelmeisje, en zorgde
voor de Rinderen. Voor het huishoudelijke
werk Rwam er een werkster. Het contact
met de Rlanten vonden mijn ouders het
leukst. Jaren later heeft mijn moeder ver-



teld dat ze ook graag bestellingen rond
had willen brengen. 0p maandag kwam
er een vrachtwagen waar, in mijn ogen,
enorme containers met Rruidenierswaren
uit kwamen. Ons dagelijks brood kwam
van bakker Jan Gerrits aan de overkant
van het spoor. Groente en fruit kwamen
van groenteboer Dicou en voor kaas

en melk gingen we naar zuivelwinkel
Beunk, beiden aan de Sumatralaan. Toen
we groot genoeg waren moesten we op
woensdagmiddag folders van de winkel
rondbrengen in de flat tegenover het
zusterhuis.

Tamboer

Af en toe mochten we (hoewel we zelf
snoep verkochten) voor een dubbeltje
snoep halen bij de winkel van Tamboer
met rookwaren en een snoepafdeling,
hoek Hoogakkerlaan/Sumatralaan. Me-
neer Tamboer had maar één arm. Op de
plaats waar een hand hoorde te zitten
zat meestal een haak. Op de toonbank
stonden een heleboel bakjes met allerlei
soorten snoep en drop. Wat we erg
lekker vonden was het stroopsoldaatje,
waar we een puntje aan zogen en dan
prikten we in elkaars arm om te zien wie
het scherpste puntje had. Als het warm
weer was Rregen we soms een in de
lengte doorgesneden Cornetto-ijsje.

Achter onze winkel kwam eerst het
woonhuis met daarachter het magazijn
waar de Rruidenierswaren opgeslagen
lagen, waaronder ook schoonmaak-
middelen. Tegenwoordig worden deze
middelen hoog weggezet voor grijpgra-
ge handjes, maar dat was bij ons niet
mogelijk. Mijn moeder zei gewoon dat
we daarvan af moesten blijven, dat het
geen limonade was. En we bleven eraf.
Wij Ronden daar heerlijk spelen. Ik kan
mij herinneren dat mijn jongste zusje en
ik daar wedstrijdjes deden, zij op haar
driewieler en ik op de step. Buiten spelen
kon ook, ruimte genoeg, we hadden een
grote tuin die ook diende als opstelplaats
voor de Rratten met lege flessen.

Breien

Het was mijn ouders al jaren bekend dat
ze daar uiteindelijk weg zouden moeten
omdat er een zusterflat gebouwd ging
worden ten behoeve van het Juliana Zie-
kenhuis. Dit was ook de reden om andere
inkomsten te genereren, wat gebeurde in

de vorm van een ‘breierij’.

Mijn vader breide op een elektrische

en een handbreimachine wollen lap-
pen, waarna mijn moeder er truien van
naaide. De verkoop van truien verliep
voorspoedig.

In 1967 kwam er nog een inkomsten-
bron bij: mijn vader ging in Apeldoorn
en omgeving warmedrankenautomaten
exploiteren in scholen. Deze werkzaam-
heden hadden ze graag voortgezet maar
in september 1968 werd mijn vader ziek
en in januari 1969 is hij overleden. In fe-
bruari zou hij 51 jaar geworden zijn. Een
grote Rlap voor het gezin waar moeder
achterbleef met 3 kleine kinderen van 14,
9 en 6 jaar.

De winkRel heeft mijn moeder nog een
jaar gehad, waarna we zijn verhuisd.
Mijn moeder heeft mijn vaders werk met
de warmedrankenautomaten nog jaren
met plezier voortgezet.

Bos of Bosch?

De namen Bosweg en Boszichtlaan werden vroeger anders gespeld: Bosch-
weg en Boschzichtlaan. Dat is na de oorlog veranderd, toen de ch in dit soort
constructies werd afgeschaft in de officiéle spelling. Maar die ch duikt ook
tegenwoordig nog herhaaldelijk op, waarschijnlijk vanwege een (modieus?)
gevoel van nostalgie.

Het Kristalbad bijvoorbeeld kreeg zijn oude naam Boschbad terug, compleet
met ch. De naam Walterbos (die ook vroeger lang niet altijd met ch werd ge-
speld) kennen we tegenwoordig alleen nog maar als Walterbosch (met vesti-
gingen van de Belastingdienst en het Veluws College, en het woonzorgcentrum
tussen Schuttersweg en Mercuriuslaan).

Aardig is dan weer, dat de naam van park Berg & Bos, zoals die te lezen valt op
de vernieuwde toegangspartij aan de J.C. Wilslaan, gewoon Berg & Bos is, en dat
dat al in de jaren dertig zo was, getuige oude foto’s. Het nieuwe restaurant in
park Berg ¢t Bos heet trouwens, weer lekker nostalgisch, ‘De Boschvijver’...

De woonwijk Berg en Bos werd vroeger wel degelijk als Berg en Bosch geschre-
ven, en er waren ook gebouwen die die naam voerden, mét ch. Er bestaat
trouwens ook een oude plattegrond waarop de naam Bosweg ten oosten van
de Jachtlaan met ch wordt gespeld en ten westen zonder.

Het wachten is, vermoeden we, op het moment dat Apeldoorn zijn gevoel voor
nostalgie ook hier tot uitdrukking brengt in het aanpassen van alle straatna-
men naar de spelling van vroeger. Dan hebben we weer Boschweg en Bosch-
zichtlaan. En misschien ook weer Soerenscheweg.

Droevig nieuws

Terwijl wij als redactie bezig waren met de voorbereiding van dit artikel in Wijk-
nieuws bereikte ons het droevige nieuws dat Rianne Sterckel-Oude Nijeweme
begin april op 66-jarige leeftijd na een kort ziekbed is overleden. Wij wensen
haar echtgenoot Edwin Sterckel en haar overige familie veel sterkte toe bij het
dragen van dit verlies.
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