Het pand & zijn verhaal

Schuttersweg 125

Sigarenzaak annex postkantoor, onderduikers, verhuur van studentenkamers,
keukenzaak, huisartsenpraktijk... Schuttersweg 125 kent een roerige historie in zijn
8s5-jarig bestaan. Gelegen op een vijfsprong middenin onze wijk De Sprengen, hoek
Schuttersweg - Bilderdijklaan, herbergde dit pand vele mensen en winkels. Wie
bouwde het, wie woonden er, welke zaken werden er gedaan? Bewoner van het
eerste uur, mevrouw Trix Schroder-Kuijt, ontvouwt de geschiedenis van deze

bijzondere plek.

Hij bouwde nummer 125 als woonhuis voor
zijn gezin in 1933-34, maar architect Jan
Kuijt nam gelijk een optie op de toekomst.
Als hartpatiént kreeg hij nergens een
verzekering. Mocht hem wat overkomen,
dan moest zijn vrouw zelf de kost kunnen
verdienen met een winkel. Dus kreeg het
woonhuis een winkelruimte, compleet met
grote etalageramen. “Wat dit betreft had
hij helaas een vooruitziende blik”, vertelt
zijn 85-jarige dochter Trix Schroder-Kuijt in
Hoevelaken, haar huidige woonplaats.
“Tijdens een jachtpartijtje met drie vrien-
den bij Wenum, op 27 december 1940,
begonnen onze jachthonden opeens vrese-
lijk hard te huilen. Toen zijn vrienden op de
plek aankwamen waar mijn vader zich
bevond bleek hij overleden te zijn. Hij was
pas 46 jaar oud.”

Onderduikers

Zijn vrouw Jeanne (toen 40 jaar) bleef
achter met drie kinderen, waarvan Trix de
jongste was. Haar moeder bestierde toen
al het sigarenmagazijn “De Vijfsprong”.
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Overigens: een paar vierkante meter van de
winkelruimte waren voor een piepklein
postkantoortje, dat gerund werd door een
medewerker van de PTT.

Trix noemt haar moeder een hartelijke en
tegelijk kordate vrouw, die niet bang was:
in de oorlog gaf ze ruimhartig onderdak
aan meerdere mensen. “Een echtpaar uit
Den Haag, waarschijnlijk uit het verzet, en
onderduikers, waaronder enige tijd een

joodse vrouw”, somt ze op. “Ook twee
evacués, een echtpaar uit Arnhem, hebben
langere tijd bij ons gelogeerd.” (Na de Slag
om Arnhem in september 1944 vluchtten
vele tienduizenden mensen naar
Apeldoorn, BG). Haar vader had bij de
bouw een gasdichte schuilkelder laten
bouwen - hier school het gezin, de logés en
meerdere buren samen als er gevaar
dreigde.

Geheime tunnel onder de tuin

Primeurtje voor dit blad: Trix onthult de
geheime plekken in en om het huis,
bedoeld om te verstoppen bij huiszoeking
door de Duitsers. Boven de winkel was een
ruimte waar meerdere mensen in konden
kruipen. Onder het huis was, zoals gezegd,
een schuilkelder, waar ook de buren
kwamen schuilen bij luchtalarm. En: er liep
een onderaardse gang van het huis naar
een schuurtje in de tuin, dat tegen de
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Jan Kuijt

garage was aangebouwd. Die was stille-
tjes gegraven door broer Henk en een
onderduiker aan het begin van de oorlog.
Zoals bij zovele gezinnen trekt de oorlog
ook een wissel op dit gezin. Haar oudste
broer Jan, dan student in Utrecht, wil
ontsnappen naar Engeland maar wordt
opgepakt bij de Spaanse grens (via
Frankrijk en Spanje naar Engeland was een
bekende vluchtroute in die tijd). Hij
verblijft meerdere jaren in concentratie-
kampen, eerst Buchenwald, later
Bergen-Belsen. Het is een periode waar-
over hij nooit zal spreken.

Boos op de nepsigaar

Intussen drijft haar moeder de winkel, zo
goed en kwaad als dat gaat. Tabak was een
schaars en gewild goed in de oorlog. Trix:
“Ik zie nog zo die klant voor me, een man
die uit frustratie zijn sigaar door de winkel
gooit als hij ontdekt dat er papier inzit, het



Trix Schréder-Kuijt

beruchte surrogaat-ingrediént voor rook-
waar in die tijd.” Met verbazing spreekt ze
over de voortvarendheid van haar moeder:
“Het was net alsof mijn moeder voor-
voelde wat voor moeilijke tijd er ging
komen. Al vroeg in de oorlog verstopte ze
een deel van haar tabaksvoorraad. Later
kon ze die sigaren en sigaretten ruilen bij
boeren tegen eten. Zo was ze in staat om
de vele monden bij ons thuis te blijven
voeden.”

Een vijfsprong vol winkels

Op de vijfsprong van nu staan vooral nog
woonhuizen, maar in de jaren 40 tot 60
zijn er volop winkels en bedrijfjes te
vinden. Een kruidenier, een kantoorboek-
handel, een wolwinkeltje, maar liefst twee
kappers en banketbakker Sijpesma, de
voorganger van, inderdaad, banketbakkerij
Maassen. “De dominee woonde met zijn
vrouw op Bilderdijklaan 1, een huis dat ook

is gebouwd door mijn vader. Elke dag stak

deze dame de straat over om haar haar te

laten doen bij Piet Schaap, een van die
kappers.Tja, als kind onthoud je dit soort
rare details”, lacht Trix.

Een leuke student

Na de oorlog gaat haar moeder kamers
verhuren aan studenten van de ATS, de
Autotechnische school, opgericht in 1949.
Een van die studenten is Joost Schroder, die
de man van Trix wordt in 1956. Haar
moeder blijft in het huis wonen, maar
verhuurt eind jaren 60 de sigarenwinkel
aan een echtpaar. Zij verhuist naar boven
terwijl het stel de benedenverdieping
betrekt. Maar de winkel loopt op zijn eind.
In de jaren zeventig vertrekken de huurders
en koopt broer Jan het huis. Hij start een
keukenzaak, maar overlijdt onverwacht in
1980.“Binnen drie jaar raakte ik mijn

moeder en broers kwijt, allemaal aan hart-
kwalen.”

Einde aan de winkel

Als in 1983 haar moeder overlijdt, koopt
huisarts Peter de Jong het huis om er met
zijn gezin te wonen en er tevens zijn prak-
tijk te vestigen. Zo’n tien jaar later verhuist
hij zijn praktijk naar een pand aan de over-
zijde van de Schuttersweg: hiermee komt
een einde aan het pand als (deels) zakelijke
ruimte. Het gezin De Jong blijft er nog een
aantal jaren wonen. Na hen woont er een
paar jaar een ander gezin. Sinds 2006
wordt het pand bewoond door Erik en
Angelique Duthler met hun drie zonen. Erik
is overigens ook huisarts maar heeft zijn
praktijk in Vaassen.

In de zomer van 2018 verrasten de drie

dochters van Trix hun moeder: ze hadden
een bezoek geregeld aan haar ouderlijk
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Karakteristieke panden:
wat zijn dat?

Apeldoorn telt zo’n 175 officiéle ‘karakte-
ristieke panden’. Ze zijn geen monument
van het rijk of gemeente, maar hebben
wél een voor de wijk kenmerkende bouw.
Vaak liggen ze op een in het oog sprin-
gende plek of hadden een specifieke rol
in de wijk. Ook De Sprengen heeft een
aantal van deze panden. Het leek ons als
redactie van Wijknieuws een leuk idee
om af en toe zo’n pand in de wijk voor
het voetlicht te halen: wat is het ‘verhaal’
achter het pand? Ditmaal: Schuttersweg
125, gebouwd in 1933/34 op de vijfsprong,
gevormd door de Schuttersweg (2x), de
Bilderdijklaan, de Jacob Catslaan en de
Planetenlaan. Ten tijde van de bouw
maakten laatstgenoemde twee lanen
overigens deel uit van de Sumatralaan.

huis. Trix glundert nog steeds: “Ik ben daar
heel erg gastvrij en vriendelijk ontvangen
door Erik en Angelique. En ik was z6 trots
op mijn vader toen ik het huis weer zag.”

Toch duikt de geschiedenis af en toe nog
steeds op. Een paar jaar geleden nog. Als
een hovenier aan het werk is in de tuin
zegt hij verbaasd tegen de bewoners: “Heel
raar, het lijkt wel
alsof er een holle
ruimte onder deze
tuin loopt!”

Beyke Goris

Stoeptegel los?
Meld het de buitenlijn

Werkt u ook mee aan een schone en
veilige woonomgeving? Laat het de
gemeente weten als -
er iets gerepareerd of
opgeruimd moet
worden. Losliggende
stoeptegels, een omver
gereden paaltje, een
kapot speeltoestel of
zijn er andere meldingen over uw buurt?
Maak er melding van via de buitenlijn
www.apeldoorn.nl/buitenlijn




