De oorlog door kinderogen

“Ook als kind word je snel slim
in tijd van onderdrukking”

Henk Sprietsma (83) woonde aan de Soerenseweg 100,
tegenover de ingang van de begraafplaats. Hij was vier jaar
toen de oorlog uitbrak. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij
veel herinneringen aan de vijf oorlogsjaren. Ook vertelt

hij ons een bijzonder verhaal over het munitiedepot aan

de Soerenseweg, een primeur voor zover wij weten. Over
schaarste, terreur, het verzet en Duitsers die aan de

goede kant stonden.

Zijn eerste herinnering aan de oorlog is levendig: “De Duitsers
kwamen vanaf de Badhuisweg zingend langs ons huis marcheren.
Als vierjarige klom ik over ons tuinhekje en liep hen achterna: ze
zongen namelijk met tweede stem en dat vond ik prachtig om te
horen. Tegen de tijd dat mijn moeder het doorhad dat ik erachter-
aan was gelopen waren we al bij de Jachtlaan.”

Hekel aan begraafplaatsen

De begraafplaats speelde een belangrijke rol in het ondergrondse
verzet, dat wist hij als kind al. De beheerder in die tijd was de heer
Holtman, hij woonde in het rechtergebouw bij de ingang (het
linker was een kleine aula). “De ondergrondse vergaderde vaak op
de begraafplaats. De reden was simpel: het was bekend dat
Duitsers een verschrikkelijke hekel hadden aan begraafplaatsen,
dus die kwamen er nooit zomaar. De enige keer dat ze in de buurt
kwamen was als er luchtalarm was. Dan parkeerden ze hun
wagens onder de hoge bomen die toen nog langs de toegangswe-
gen stonden naar de ingang van het kerkhof (nu de grindpaden-
red BG). Zo waren ze onzichtbaar voor de geallieerde vliegtuigen.”

Geen school

In hotel Nieland - nu Fletcher hotel Apeldoorn - zaten de Duitsers,
dat hadden ze ingenomen, ofwel gevorderd zoals dat toen heette.
“Dat was Sperrgebiet, verboden terrein, maar wij kinderen konden
er gewoon komen, ze zagen ons als onschuldig. Ook in Berg en Bos
waren een aantal huizen gevorderd, die waren bedoeld voor de
mannen met hogere rangen in hun leger. De gewone soldaten, het
voetvolk, sliepen in scholen. Het ene schoolgebouw na het andere
namen ze in. Mijn eerste school was de Koningin
Wilhelminaschool aan de Parkweg. Die eisten ze op, daarna moes-
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ten alle leerlingen naar een gebouw aan de Mariastraat, en hierna
weer naar iets anders in de Schoolstraat. Als laatste schooltje was
er een of ander onderkomen aan de De Ruijterstraat. Toen raakten
de kolen op en was de boodschap aan de ouders: regel het zelf
maar met thuisonderwijs. Nou, daar was ik niet geschikt voor, ik
was veel te beweeglijk. Uiteindelijk ben ik 3 jaar niet naar school
geweest.”

Bijl verstoppen

Niet dat Henk dat erg vond als jongen. “Zonder school vond ik het
een heerlijke tijd, met veel vrijheid. Ik jatte hout bij de moffen om
het houtkacheltje van moeder aan de praat te houden. Alle kinde-
ren uit de buurt deden dat:in Berg en Bos had je veel bomen die je
kon kappen. De soldaten lieten je gewoon je gang gaan, maar je
moest uitkijken voor de Duitse politie, de griine Polizei. Die pakten
je bijl af en dan had je niets meer om mee te hakken. Zodra ik hen
aan zag komen, verstopte ik mijn bijl en verzamelde ik snel wat
sprokkelhout, zodat het leek alsof ik bezig was met wat onschul-
dige kleine takjes. Ook als kind word je snel slim in tijd van
onderdrukking.”

Doekje over het gezicht

Natuurlijk heeft hij ook minder leuke herinneringen. Zoals aan de
vreselijke terreuractie van het Duitse SS-peloton, dat op 2 oktober
1944 zes verzetsstrijders en twee geallieerde militairen dood-
schoot die waren verraden. Hun lichamen werden ter afschrikking
op verschillende plekken in Apeldoorn gelegd, met een bord met
de tekst 'terrorist' erbij. “Eén van die mannen, de heer Kramer, heb
ik zien liggen, op de hoek van de Soerenseweg en de spoorweg-
overgang, op wat nu Koning Lodewijklaan heet. Ik zag zijn gezicht
en was erbij toen de wijkverpleegster daar een doekje overheen
legde. Tegelijk was ik ook kind en vond ik dat hij heel mooie, hoge
schoenen aanhad.”

Vluchten door de achtertuin

De terreur steeg naarmate het einde van de oorlog naderde. “Eens
in de zoveel tijd hielden de Duitsers razzia's: ze gingen deur aan
deur om mannen op te halen voor dwangarbeid in Duitsland. De
vrouwen aan de Soerenseweg waarschuwden elkaar dan: ze
komen er weer aan. Hun mannen en zonen vluchtten dan via de
achtertuinen naar de tuinen van de huizen aan de Kwartsweg (nu
Toermalijnstraat), en wachtten daar tot de kust weer veilig was.
Werd de Kwartsweg uitgekamd, dan kwamen die mannen weer
naar onze tuinen.” Ook de schaarste aan eten nam steeds verder
toe. “Bakker Van Oostenrijk zat op de hoek Soerenseweg - Koning
Lodewijklaan, tegenover de huidige zonnestudio. Die heeft tot het
laatste toe nog met van alles zijn ovens gestookt om maar brood
te kunnen bakken voor wie meel had, tot takkenbossen aan toe.”

Horen, zien, zwijgen

Henks grootouders van beide kanten waren Friezen, die ruim voor
de oorlog naar Apeldoorn waren gekomen in verband met hun
werk. Natuurlijk stond er in het grootouderlijk huis aan de



Kerklaan ook zo’n mooie Friese staartklok. Maar na de oorlog niet
meer: “Mijn moeder vertelde dat die nu bij een boer stond in De
Beemte, als ruilmiddel voor de aardappelen die ze daar altijd kon
komen halen, zolang als de oorlog duurde.” Henk praat met
bewondering over zijn moeder, die van alles wist en hoorde maar
er nooit over sprak tot na de oorlog. “Tegenover de Berg en Bos-
school woonde op de Soerenseweg — hoek Burg. Roosmale
Nepveulaan - de heer Blok, in het huis met de rieten kap. Hij was
hoofd van de Koningin Wilhelmina Mulo aan de Kerklaan. Hij deed
veel ondergronds werk waar bijna niemand van wist, maar mijn
moeder wel. Zij wist ook dat onze tandarts Landheer, die toen op
de Bosweg woonde, in het verzet zat. Vaak genoeg zag ze hem's
avonds langskomen, op weg naar de begraafplaats voor een
bijeenkomst van de ondergrondse.”

Een goede Duitse officier en soldaat

Henk komt met een bijzonder oorlogsverhaal dat voor Apeldoorn
van levensbelang is geweest. “Op Soerenseweg 102 woonde de
familie Radema, onze gepensioneerde buren. Bij hen zat op een
gegeven moment een Duitse officier ingekwartierd met zijn
vrouw. Zijn naam heb ik onthouden als Hauptwachmeister
Krossmann (wellicht Grossmann, red. BG). Aardige mensen, ze
hadden een zak meel staan waaruit ik vaker een kopje meel mocht
komen halen.Toen mijn moeder op een avond weer eens haar
tandarts Landheer voorbij zag komen en bij nummer 102 naar
binnen zag gaan, wist ze: die officier is een goeie, want hij werkt
samen met het verzet (Landheer was bij de ondergrondse, zie
boven). Maar wat hij verder deed wist ze niet: daar kwamen we
later achter, in de laatste oorlogsdagen. Die laatste dagen zaten
we continu in de schuilkelder, de beschietingen tussen de Duitsers
en de geallieerden waren vreselijk. De huizen aan de Soerenseweg
tegenover hotel Nieland werden toen kapotgeschoten. Toen mijn
moeder op een ochtend even vlug naar boven ging om wat te

De munitieopslag bij Hoog Soeren

Tijdens de oorlog legden de Duitsers in de bossen ten westen en
noorden van het Paleis Het Loo meerdere munitieopslagplaatsen
aan. Armeemunitionslager ‘Mia’ werd In de bossen bij Hoog
Soeren eind 1943 aangelegd. Dit depot was bedoeld voor eenhe-
den van de landmacht. Vrijwel alle typen munitie werden hier
opgeslagen: voor geweer, karabijn en pistool, pantserafweer, tank-
munitie, luchtafweer, handgranaten en rook- en signaalmunitie.
Aan- en afvoer van de munitie gebeurde via Assel en Het Loo. De
opslagplaats was strikt van de buitenwereld gescheiden en werd,
aldus bronnen uit het verzet, bewaakt door zo’n 225 tot 250 man.

halen, trof ze een Duitser aan in onze woonkamer.‘Niet schrikken’,
zegt deze man, ‘ik ben een rijksduitser uit Arnhem maar spreek
goed Nederlands. Ik zit hier even uit te puffen want ik moest even
een karweitje doen.” Hij bleek een ‘goede’ Duitse soldaat te zijn, die
van zijn meerdere Krossmann een heel bijzondere opdracht had
gekregen.

Toen in april 1945 de Canadese troepen Apeldoorn naderden,
begon de Duitse leiding van het munitiedepot voorbereidingen te
treffen om het depot op te blazen. In de avond van 16 april
werden de bewoners van Hoog Soeren door de Duitsers gesom-
meerd om naar het westen te vertrekken. Vervolgens liet men
vanaf 23:00 uur tot diep in de nacht de boel in de lucht springen.
Een ooggetuige beschreef dat in het dorp de ruiten sprongen en
stenen en dakpannen door de lucht vlogen (bron: Martijn
Reinders).

Voor het verhaal van Henk Sprietsma over de Duitse officier en de
goede soldaat hebben wij als redactie tot nu toe geen bevesti-
ging kunnen vinden. Feit is wél, dat alle opgeslagen munitie in
april 1945 bij lange na niet volledig is vernietigd. Immers, tot op
de dag van vandaag is de Explosieven Opruimingsdienst van
Defensie bezig de achtergelaten munitie te vernietigen. Wij
proberen via het NIOD en andere instanties meer informatie over
deze twee “goede Duitsers” te vinden. Als dat lukt, zullen we daar
in een volgend nummer van Wijknieuws op terugkomen.

Wellicht zijn er mensen in de wijk die meer kunnen vertellen over
deze Duitse officier Krossmann of Grossmann, in de oorlog inge-
kwartierd op Soerenseweg 102 met zijn Nederlandse vrouw, bij de
familie Radema?

Laat het ons weten via info@wijkraaddesprengen.nl
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Munitiedepot de lucht in

Wat had deze man net gedaan? Er lag een enorm munitiedepot
van de Duitsers aan de Soerenseweg, op de rand van de bebou-
wing van Berg en Bos richting Hoog Soeren. Henk: “Ik heb het zelf
gezien: honderden kistjes met allerlei soorten munitie, kogels,

kanonskogels, handgranaten met houten handvat, noem maar op.
Het was een enorme voorraad, bedoeld voor hele omgeving. De
moffen wilden de hele boel de lucht in laten vliegen als de gealli-
eerden te dichtbij zouden komen, zodat hun vijand er geen hand
op kon leggen.” Deze goede soldaat deed wat hij vooraf had afge-
sproken met Krossmann: toen het bevel kwam tot opblazen van
alle munitie, ging hij naar het depot en bracht her en der wat
ontploffingen teweeg. Daarna sloot hij het terrein af en meldde
aan zijn meerderen dat ‘het hele depot was vernietigd’. Niets van
waar, maar het heeft de wijken aan de westkant - en wie weet
hoeveel nog meer van Apeldoorn - ongetwijfeld een enorme
ravage (met wellicht doden en gewonden) bespaard.

“Mijn moeder vond het een ongelooflijk verhaal. Maar diezelfde
middag ziet zij de heer Blok, de mulo-directeur die tegenover de
Berg en Bos-school woonde en in het verzet zat, met deze goeie
soldaat voor ons huis langslopen. Krossmann heeft later een
Nederlandse onderscheiding gekregen voor zijn actie. “Een tijd na
de oorlog kwam hij langs bij onze buren
Radema om deze te laten zien. Kortom,
voor zover ik weet zijn we als Apeldoorn
aan veel extra schade ontsnapt vanwege
een paar goede Duitsers.”

Beyké Goris
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