De vergeten tennisbanen
aan de Jachtlaan

Vroeger had je plekken in onze wijk die
druk werden bezocht: een kruideniers-
zaak, een fietsenwinkel, een café. Nu zie
je er niets meer van, maar die verborgen
historie halen we graag omhoog. Neem
het Veluws College Walterbosch: dat
kennen we allemaal, maar wie weet nog
wat er vroeger op die grond gebeurde?
Lees het hier!

Zo’n 100 jaar geleden bestond onze wijk
nog merendeels uit stoer dennenbos. In
die tijd was eigenlijk de hele westkant
van Apeldoorn grotendeels bos, waar de
Jachtlaan als zandweg doorheen liep.
Een rustieke, groene omgeving waar
denderend verkeer, helden op motoren
en in cabrio’s, stoplicht en flitspaal nog
in geen velden of wegen te bekennen
waren. Her en der stonden al wat huizen,
maar het merendeel moest nog worden
gebouwd.

Bos wordt wijk

Ruimte zat dus, in de bossen hier. Wie
geld had, kocht graag een stuk om er
een huis op te zetten. Omstreeks 1920
koopt de familie Van Dijk een stuk
dennenbos van 2 hectare: ongeveer het
gebied tussen de Jachtlaan en de Walter-
singel, vanaf de Gunninglaan tot aan de
Kennedylaan. Inderdaad, waar nu (ook)
het Veluws College staat. Een deel van
het bos wordt omgetoverd tot bouw-
grond, en tussen 1920 en 1940 volgt de
eerste serieuze bouwgolf. Niet alleen op
dit stuk grond maar in de hele wijk. Hui-
zen verrijzen op de Jachtlaan en erachter,
straten (nou ja, veelal zandwegen) wer-
den aangelegd. De Waltersingel bestaat
nog niet, maar steeds meer mensen
vinden hun weg naar deze nieuwe wijk.

Sportieve familie

0ok op de grond van de familie Van Dijk
worden huizen gebouwd. Maar deze
familie moet ook een sportieve inslag
hebben gehad. Op hun initiatief ver-
schijnt er in 1937 een eerste tennisbaan

achter enkele huizen op de Jachtlaan. De
ingang naar de baan is bij het huis op
Jachtlaan 153. Die eerste baan is een gra-
velbaan, die te huur is voor iedereen die
een potje tennis wil spelen. Veel particu-
lieren melden zich, en ook tennisclubs.
Tennisclub Quick maakt al vanaf de start
in 1937 regelmatig gebruik van de banen.
Het blijkt een schot in de roos: binnen
twee jaar, in 1939, worden meerdere
banen aangelegd.

Tenniscomplex

In 1941 ligt achter de huizen van Jacht-
laan 155 richting de Kennedylaan een
heus tenniscomplex. Er zijn drie gravel-
banen en twee betonbanen (‘all weather’
banen, jaja toen ook al), compleet met
terras en bijgebouwtjes. De banen wor-
den verhuurd en beheerd door de familie
Aalders van de Jachtlaan 155/2 en de
familie Schakel van de 1e Beukenlaan.
De familie Aalders speelt er zelf ook veel.
Met vele advertenties in de Apeldoorn-
sche Courant wordt reclame gemaakt.
Het onderhoud wordt op een gegeven
moment zelfs teveel werk, getuige de
advertentie voor een terreinknecht.
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QUICK IN DE COMPETITIE VAN
DENN L. T.B.

De tennisclub jQidek?, spelend op de
nieuwe baan van den heer véwDﬁk aan a::
Jachtiaan, zal dezcn zomer nemen
de tenniscompetitie 3e klasse van den Neder-

landschen Lawn Tennis Bond.
¥k anak wanw hat haatnne van deze fonge

Advertenties voor verhuur baan en hulp
bij onderhoud.




In de oorlog tennissen de Duitsers op de
banen, zoals zij alle sportfaciliteiten con-
fisqueren voor eigen gebruik. De bezet-
ting heeft helaas een dramatisch gevolg
voor de familie Aalders, een van de
beheerders van het tenniscomplex (zie
kader). Met de bevrijding verschenen de
Canadezen op de tennisbaan, waarbij
Montgomery Hill ofwel ‘Monty” een graag
een geziene gast was.

Montgomery Hill

Het einde van de banen

In 1953 verkoopt de familie Van Dijk- von
Ziegenweidt het gebied aan de gemeen-
te, die op dat moment ook het beheer
en de verhuur van de tennisbanen
overneemt. Diverse tennisclubs, waar-
onder De Stip en Dash, spelen in die tijd
vaak op de banen. In 1959 verkoopt de
gemeente de grond voor de bouw van
het Veluws College. En daarna? Wellicht
hebben niet alle banen moeten wijken
voor het schoolgebouw en hebben leer-
lingen van deze school er nog getennist.
Het is niet helemaal duidelijk wanneer

de tennisbanen definitief zijn verdwenen.

Maar mocht u rond het Veluws Colle-

ge Walterbosch hele oude tennisballen
vinden, dan weet u nu waar die vandaan
komen

Beyke Goris

in de oorlog

De oorlog is een zwarte bladzijde voor de familie Aalders, een van de
beheerders van de tennisbanen. Wim Aalders, registeraccountant, rijks-
ambtenaar en wonend op Jachtlaan 155/2, is lid van de verzetsgroep ‘vrije
groep Narda’. Deze groep had zich gevormd om mevrouw Narda Terwisga,
een van de leiders van het verzet in Apeldoorn. Overdag beheert hij ogen-
schijnlijk in rust het tenniscomplex, maar ‘s avonds en ‘s nachts is hij
vaak op pad voor de verzetsgroep. Hij geeft onder meer instructie in het
gebruik van automatische wapens. Waarschijnlijk is hij betrokken bij het
opsporen en het overbrengen van geallieerde vliegers, maar hij is uiterst
zwijgzaam over zijn verzetswerk.

Verraden

De verzetsgroep is actief met

het helpen van joden, het

onderbrengen van onder-

duikers, hulp aan geallieer-

de piloten, namaken van

persoonsbewijzen en het

bezorgen van de nodige

distributiekaarten voor

levensmiddelen. In de groep

zit helaas een infiltrant: als

deze man in de gaten krijgt

dat hij niet wordt vertrouwd,

verraadt hij de hele groep

Narda aan de Duitsers. Op 30

september 1944 worden een

aantal verzetsmensen en

twee geallieerde piloten ge-

arresteerd. Hun namen: Wim

Aalders, Jan Barendsen, Reinier van Gerrevink, Wim Karreman, Jan Schut,
Hans Wijma en de piloten Kenneth Ingram en Robert Zercher. Ook me-
vrouw Narda van Terwisga zelf wordt gearresteerd, evenals een mevrouw
Bitter: in haar huis worden de twee piloten aangetroffen).

Het ultieme offer

In de nacht van zondag op maandag 2 oktober worden de zes Apeldoorn-
se verzetsmannen en twee Engelse piloten naar Het Apeldoornsche Bosch
gebracht en daar om 5 uur ‘s ochtends gefusilleerd. Een monument op het
terrein herinnert nog altijd aan deze terreurdaad. Om de bevolking af te
schrikken, worden hun lichamen op verschillende plaatsen in Apeldoorn
neergelegd. Bij ieder lichaam wordt een bordje geplaatst met het opschrift
‘terrorist’. Het lichaam van Wim Aalders wordt neergelegd op de Soeren-
seweg bij de koning Lodewijklaan (die ochtend ziet de tienjarige ziet Henk
Sprietsma het lichaam liggen op deze plek, zie zijn verhaal in Wijknieuws
72. Wim Aalders, 30 jaar oud, heeft het ultieme offer in zijn strijd tegen
onderdrukking gebracht. Hij is begraven op Heidehof in Ugchelen.
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